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B&B Vaudeville

LOGIESTEST

Het Brussel van toen

B&B Vaudeville ligt in de Koninginnegalerij, in hartje Brussel.

DI ANDAARD
ZATERDAG 5, ZONDAG 6 OKTOBER 2019

Geen zin in het hippe en fashio-
nable Brussel van vandaag,
maar heimwee naar de tijd van
toen? Een bed and breakfast in
het hartje van de stad is
daarvoor de ideale uitvalsbasis.
Terug naar vroeger met het
COMTOTrt Van 1. natHaLiEvaN per peRRE,
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‘Dit is geen, euh, hotel, mada-
me’. Het zijn de woorden van het
kamermeisje dat in B&B Vaudevil-
le het ontbijt verzorgt op zondag-
ochtend. Ze is even eerder de ont-
bijtruimte binnengelopen om ie-
dereen tot spoed aan te manen.
Het is 10.12 uur en het ontbijt is
voorzien tot 10 uur. Een ontbijt
Wwaar overigens niets op aan te
merken valt: uitgebreid en ver-
zorgd, met verschillende soorten
brood, ontbijtkoeken, fruit en yog-
hurt. In de hoek van de kamer be-
vindt zich een Klein keukenblok
waar je zelf je eitje mag Klaarma-
ken: bakken, koken, zelfs poche-
ren behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer ik het kamermeisje
aanspreek over de opzet en het
concept van de plek, luidt haar
antwoord dus dat dit geen hotel is.
Waarmee ze bedoelt dat er geen
receptie is en dat zij zelf helaas
geen vragen kan beantwoorden.

Beschermd monument

Voor alle duidelijkheid: we
hadden ook helemaal geen hotel
geboekt, wel een bed and break-
fast. Het plan was om uitgebreid
bij te praten met een ex-collega,
die al lang niet meer in Brussel
was geweest en zin had om een
paar Klassiekers aan te doen in de
hoofdstad. B&B Vaudeville paste
perfect in dat plaatje, met zijn
moeilijKk te overtreffen locatie: in
de Koninginnegalerij in Brussel,
een van de drie Koninklijke
Hubertusgalerijen. Dat zijn die
statige met glas overdekte passa-
ges vlak bij het Centraal Station -
met een grandeur die begrijpelij-
kerwijs ontzettend veel toeristen
naar binnen lokt (zo'n 6 miljoen
bezoekers per jaar). De gaanderij-
en werden ingehuldigd in 1947 en
ademen de sfeer van de Italiaanse
paleizen uit de 19e eeuw.

Even logisch is dat B&B Vaude-
ville zich boven het Théitre du
Vaudeville bevindt. Dat werd op-
gericht in 1884 en is een be-
schermd monument, dat na een
recente renovatie zijn oorspron-
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kelijke luister terugkreeg. Van-
daag worden er vooral evenemen-
ten georganiseerd en het is ook
een populaire plek voor tv-opna-
mes: een deel van de selecties van
K3 zoekt K3 werd er bijvoorbeeld
ingeblikt.

De B&B Vaudeville maakt zelfs
deel uit van het theater. Dat is wat
Thierry Dhulsters me vertelt, de
verantwoordelijke die ik aan de
lijn krijg wanneer ik weer thuis
ben. ‘De B&B behoort tot het
theater en wordt vooral gebruikt
door mensen die daar iets mee te
maken hebben: acteurs, produc-
tiemedewerkers, technici, enzo-
voort. Wanneer het theater min-
der bezet is, kunnen er ook ande-
ren logeren.” Dhulsters heeft het
pand vijf jaar geleden overgeno-
men zoals het was, gerenoveerd
door de vorige huurders. Huur-
ders, geen eigenaars: in de gale-
rijen kun je geen vastgoed Kopen.
Ze zijn het eigendom van de stad
Brussel. Op de benedenverdieping
huizen juweliers, luxeboetieks en
ook zowat elk Belgisch chocolade-
merk is er vertegenwoordigd.
Boven de winkels zitten apparte-
menten, enkele coworking spaces
en een aantal bureaus van - het
hoeft niet te verbazen - chocola-
tiers.

Op de beneden-
verdieping huizen
juweliers, luxe-
boetieks en ook zowat
elk Belgisch
chocolademerk

Dhulsters weet me 00k nog te
vertellen dat wij onze intrek heb-
ben genomen in een van de oude-
re plekken: de Rimbaud-kamer.
Andere Kamers die luisteren naar
namen als Explorateur, Magritte
en Victor Hugo zijn luxueuzer.

Maar Rimbaud beviel ons pri-
ma. De kamer is stijlvol ingericht.
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Tussen slaap- en badgedeelte is er geen deur of schuifelement.

Vanuit de kamer zie je de galerij.

STANDAARD

DE
ZATERDAG 5, ZONDAG 6 OKTOBER 2019

e

Omdat er geen
afsluiting voorzien is,
zie je vanuit de slaap-
kamer de andere
persoon op het toilet
zitten

Wat dadelijk de aandacht trekt, is
een houten trapje dat naar een
Kleine deur leidt. Die blijkt niet
open te kunnen, omdat erachter
het majestueuze dakgebinte van
de galerij zit. Een trap naar de
hemel als het ware. Een tweede
element dat in het oog springt, is
het losstaande bad in de badka-
mer. Tussen slaap- en badgedeelte
is er overigens geen deur of schuif-
element. Achter een gemetseld
muurtje zit nog een inloopdou-
che, en in die ruimte staat ook de
we. Omdat ook hier geen afslui-
ting voorzien is, krijg je meteen
het vreemde effect datje vanuit de
slaapkamer de andere persoon op
toilet kan zien zitten. Ja, ik ken de
ex-collega goed, we gingen vaak
samen zwemmen, maar mis-
schien is deze openheid een beetje
te veel van het goede. Geen idee of
het is om de openheid te compen-
seren, maar de lichten in de bad-
kamer doen het amper. Tanden-
poetsen lukt nog net, maquilleren
is een ander paar mouwen.

Halfenhalf

Het fijne aan deze toplocatie is
dat je echt niet ver hoeft te lopen
om een aantal must-sees van
Brussel af te vinken. Op een paar
minuten ben je bij Manneken Pis
(ik hoorde een toerist zeggen ‘that
despite his height he kind of loved
this mac 'n cheese’), de Grote
Markt en tal van andere Klassie-
kers. Zo nemen we een aperitief
bij het café le Cirio, bekend omwil-
le van twee dingen: de ‘halfenhalf’
en de huiskat. Het eerste is een
drankje: een glas dat tot de rand
toe gevuld wordt met de helft
schuimwijn en de helft Italiaanse
witte wijn. Over de kat leren we
datze Chocolat heet, en datze bin-

Het groene licht dat

’s avonds en s nachts
de galerij verlicht,
laat ook onze kamer
baden in een
vreemdsoortige
sprookjesachtige sfeer

nen in het prachtige neorenais-
sance en eclectische interieur een
eigen plaats heeft. In de zomer
houdt ze er blijkbaar wel de ge-
woonte op na om op wandel te
gaan. In het halfuur dat we door-
brengen op het terras, zien we tot
vier Keer toe hoe een ober (piek-
fijn uitgedost in zwart-wit Klas-
siek pak) haar achterna gaat en
stopt op weg naar de Beurs. Het
gemengde publiek van lokale
Brusseleirs en toeristen leeft mee.
De Cirio is een instituut. Het
dateert van 1886 en opende zijn
deuren als Kleinhandelswinkel en
verbruikssalon van Italiaanse voe-
dingsspecialiteiten. Francesco Ci-
rio (van de bekende blikjes toma-
tenpuree) opende indertijd gelijk-
soortige zaken in onder andere
Sint-Petersburg, Ziirich en Parijs.
De enige locatie die nog bestaat, is
die in Brussel

Voor het diner trekken we naar
nog een andere Klassieker, aan de
overkant van onze slaapplaats:
Taverne du Passage. Die is al ne-
gentig jaar open en de kok staat al
veertig jaar in de Keuken om er
Klassiekers als garnaalkroketten
en vol-au-vent te bereiden. Wij
gaan beiden resoluut voor die an-
dere topper: americain met friet.
Gevestigde waarden was tenslotte
ons thema.

Terugkeren naar de B&B is ook
geweldig. Het groene licht dat s
avonds en ’s nachts de galerij ver-
licht, laat ook onze kamer baden
in een vreemdsoortige sprookjes-
achtige sfeer. Daarnaast is dat
licht handig bij het tandenpoet-
sen, want het badkamerlicht is in-
tussen echt aan zijn laatste adem
toe.Zohoeven we 00k niemand te
bellen, wat misschien beter is, dit
is tenslotte geen hotel.
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Het Brussel van nu

Wie Brussel wil ontdekken op
een minder klassieke manier,
heeft uiteraard opties te over.
Er zijn tal van organisaties die
— al dan niet gratis — hun
diensten aanbieden. Een van
de nieuwe spelers op de
markt is Bazaar Trottoir, een
initiatief van ondemeemster
Valérie De Ketelaere. Zij heeft
zich gespecialiseerd in rond-
leidingen in het Brussel van
nu. Welke vrouwelijke onder-
neemsters zwaaien de plak?
Hoe herleven de microbrou-
werijen in de hoofdstad? Hoe
is het leven vandaag in de
Marollen, in Molenbeek, bij
Chatelain- of in de Zavel-
buurt? Deze vragen liggen aan
de basis van rondleidingen vol
anekdotes en luchtige ver-
halen. De Ketelaere: ‘Verhalen
vertellen, dat doet ik het liefst.
En als dat in mijn favoriete
stad Brussel is, dan doe ik dat
nog liever. En dat dan zeker
doorspekt met humor en
positiviteit."

Alle info op
www.bazaartrottoir.be.

Praktisch

o B&B Vaudeville ligt in het
centrum van Brussel, op een
kleine 200 meter van de Grote
Markt. Het is niet meer dan 5 &
10 minuten wandelen vanaf het
Centraal Station, dus heel erg
makkelijk te bereiken met de
trein.

e Omdat het station zo dichtbij
is, is deze bed and breakfast
de ideale vitvalsbasis om niet
alleen Brussel maar ook gelijk
welke andere stad in Belgié te
bezoeken.

* Wij betaalden 120 euro voor
één nacht. de gemiddelde prijs
is 135 euro per nacht, ontbijt
inbegrepen.

Ons oordeel

De grootste troef van B&B
Vaudeville is zonder enige
twijfel de uitzonderlijke locatie,
pal in het centrum van Brussel.
De prijs-kwaliteitverhouding is
uitstekend, het ontbijt rijkelijk
en verzorgd.
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